Moussa Kallon
29 jaar

9 maanden geleden toen hij het nieuws hoorde dat hij een contract kon krijgen vanaf 1september
2010, zat Moussa in een conflict met zijn vriendin. Zijn vriendin geloofde er namelijk niet meer in dat
hij een contract kon krijgen bij de Gemeente Heerlen. Maar ter goeder trouw bleef Moussa loyaal aan
zijn werkgever. Zelfs zo loyaal dat hij besloot om zijn vriendin en zijn 7maanden oud dochtertje alleen
terug naar Afrika te sturen. Hij dacht dat hij het beste besluit nam voor zijn gezin, om hier in Nederland
een carriére op te bouwen.

12 augustus

8 Maanden later

Een meisje van 16 maanden oud huilend op de achtergrond van zijn telefoon, zijn vriendin cynisch in
de handen klappend. Met de woorden ‘well done Moussa well done’. Je hebt onze relatie kapot
gemaakt en voor wat? Je wist toch dat niemand te vertrouwen is 'now see what you have done .

En de telefoon werd opgehangen.

Ik ken Moussa als een man van eer en beloftes dat wat hij zegt doet hij ook. Hij ziet zichzelf niet meer
als een goede man. Hij is zo erg in zijn eer aangetast dat hij nu professionele hulp aan het zoeken is,
omdat hij zich geen raad meer weet. ‘Mensen lachen ons uit’ zegt hij. Hij zit er helemaal doorheen.

Over twee weken moet Moussa Kallon vertrekken en daarmee de kleurrijkste en grappigste persoon
van ons toezichthouders in openbare gebouwen.



